
Reisverslag Motortour Sierra Nevada, maart 2025 

In 2023 hebben Adriaan Nouws en ik (Wiebo de Boer) een motortour gemaakt met MOFRA/Motoerit 
naar Andalusië (omgeving Sevilla). Ik heb daarvan verslag gedaan in ons clubblad van mei 2023. De 
reis is ons toen erg goed bevallen. Vandaar dat wij van plan waren weer in te tekenen voor een 
soortgelijke tour in 2024 die naar Portugal zou gaan. Echter deze bleek al snel overtekend te zijn. Er 
zou mogelijk een tweede groep samengesteld worden, maar die is er nooit gekomen. Jammer voor 
ons, maar helaas. Volgende keer beter. Daarom waren Adriaan en ik er dit jaar als de kippen bij om 
op tijd in te schrijven en dat was maar goed ook, want ook deze groepsreis was snel volgeboekt. De 
tour voor 2025 zou weer naar Spanje gaan en dan met name naar de Sierra Nevada, de hoogvlakte in 
Zuid-Spanje ruwweg van Malaga via Granada naar Almeria.   

Dag 1: Zondag 16 maart 

Vandaag vanaf Schiphol met Transavia gevlogen naar Malaga. Met de shuttlebus naar eerste hotel in 
Antequera. Daar stonden  de motoren al op ons te wachten die vorige week per vrachtwagen 
hiernaartoe waren getransporteerd.  We waren rond 10:45 uur bij het hotel waar de kamers nog niet 
beschikbaar waren. Dus omkleden in een tent en de motor op.  Het weer was anders dan 2 jaar 
geleden. Nu rond de 14 graden Celsius en bewolkt.  Onderweg een buitje. Na de lunch werd het 
droog en was het heerlijk om te rijden.  De temperatuur varieerde van 10 graden Celsius op 1200 
meter hoogte tot 17 Celsius in het dal. Hele mooie uitzichten en ondanks de regen toch  lekker 
gereden. De route was plm 150 km lang en dat was lang genoeg gezien het vroege vertrek in de 
nacht uit Roosendaal naar Schiphol (vertrokken om 2:30 uur). Bezienswaardigheden El Torcal, een 
ongekend ruig gebergte met fantastische, gelaagde en schuinstaande rotsformaties vgl. een stapel 
pannenkoeken met een flensje bovenop. Na de rit lekker douchen en een biertje.  

 

 

Foto: De “denker” (vrij naar beeldend kunstenaar Rodin- copyright Wiebo de Boer()) 

 

  



 

Foto: Transport motoren 

 

 

 

 

 



Dag 2: Maandag 17 maart  

Om ongeveer 9 uur vertrokken we in de regen voor de reis naar Granada. Gelukkig was er geen 
sprake van zware plensbuien, maar van constante, lichte regen. Alles went, ook rijden in de regen. Na 
een voorzichtig begin groeide het vertrouwen en werd het tempo verhoogd en durfden we de motor 
in de bochten weer meer af te schuinen. Het eerste deel van de route voerde ons over vertrouwd 
terrein naar Al Torcal, waar we gisteren al waren geweest. Vrij snel daarna werden we in een bocht 
verrast door een motor die op zijn kant in een betonnen afvoergeul naast de weg was beland. Het 
bleek Hans, een medereiziger uit onze groep te zijn. Hans had wonder, boven wonder niks gebroken, 
alleen twee bloedende wonden aan zijn rechter onderbeen. De motor was zelfs nog berijdbaar. Die 
Boxers van BMW zijn onverwoestbaar, net als de Gazelle van Piet Pelle, wie kent hem nog?! Ook zijn 
horloge liep nog! Hans werd provisorisch behandeld langs de weg en uiteindelijk met een ambulance 
afgevoerd. De locals bleken erg behulpzaam te zijn, daar kan menig Nederlander een voorbeeld aan 
nemen. 

Danig onder de indruk van de kans op ongelukken met dit weer, werd het rijtempo aangepast. Zo 
tegen 13 uur gingen we lunchen; voor de lieve som van 12 euro de neus kregen we als voorgerecht 
een salade en als hoofdgerecht een visschotel en dat afgeblust met ieder een serveza cin alcohol. Ja, 
we houden de clubtraditie dat er geen alcohol gedronken wordt tijdens ritten ook in het verre 
buitenland in ere! Na de lunch werd de reis met een welgevulde buik voortgezet naar het prachtige 
plaatsje Frigiliano, bekend vanwege zijn nauwe straatjes en witte huizen en daarna naar Nerja, waar 
buiten de plaats een aquaduct te bezichtigen moest zijn, maar dat hebben we gemist. Langs de 
kustweg van de Middellandse zee met mooie vergezichten, ging de route landinwaarts naar Granada, 
waar we om ongeveer 17:30 uur arriveerden in het hotel met de naam Macia Real De La Alhambra. 
We konden zo rechtdoor de garage van het hotel inrijden om de motoren te parkeren. 

Het was al met al ondanks de regen in de ochtend en een deel van de middag, toch een mooie rit 
waar we volop van genoten hebben. 

Foto:  Vertrek per motor uit Antequera voor rit 1 

 

Dag 3: Dinsdag 18 maart 

Vandaag (dinsdag) na het ontbijt vlot vertrokken; iedereen deed direct de regenkleding aan, want de 
lucht was ronduit slecht. Jan Mertens en Hans Ophof, twee medereiziger uit onze groep,  reden met 



ons mee, zodat we deze dag met zijn vieren waren. Na een flinke aanloop via diverse snelwegen, 
kwamen we eindelijk in de Sierra Nevada met Adriaan als voorrijder. 

Het was opletten geblazen: het regende de hele ochtend,  het zicht was enigszins beperkt, de wegen 
konden glad zijn en het wegdek liet nogal eens te wensen over. Om 10:45 uur was het tijd voor een 
koffiepauze en voor mij weer tijd voor un serveza cin alcohol. Toch werd een fles met alcohol 
geserveerd, die dus prompt retour ging. 

's Middag, eigenlijk al na de lunch, klaarde het weer op en hebben we heerlijk kunnen sturen; de vele 
bochten vervelen een echte motorrijder immers nooit en er was zowaar op grote delen sprake van 
redelijk tot goed asfalt. Hans kwam met een voor ons verrassende en onwelkome mededeling: hij 
had zijn motor gisteravond niet afgetankt. Hij had gedacht dat hij de bestemming wel  zonder te 
tanken kon halen maar dat bleek een misvatting te zijn! Het aantal tankstations in de Sierra Nevada is 
nogal beperkt en dat heeft ons veel problemen gegeven. Na de nodige stressvolle momenten voor 
Hans: tankstations die gesloten waren of alleen diesel verkochten, lukte het uiteindelijk toch tijdig 
een tankstation te bereiken. Wederom een bevestiging van de harde les: altijd aan het begin van een 
rit, beginnen met een volle tank, als er één moet tanken, wordt er door iedereen getankt en altijd de 
motoren aftanken aan het eind van de dag! 

Na de Sierra Nevada werd de koers weer verlegd naar de terugkeer naar ons hotel in Granada, waar 
we om circa 16:50 uur arriveerden. Douchen, omkleden en het thuisfront informeren.  We konden 
terugkijken op een dag waarin we, ondanks dat het weer te wensen overliet, toch volop hebben 
genoten om tot het besef te komen dat de tijd snel voorbijgaat. 

Foto: Sierra Nevada 

 

Dag 4: Woensdag 19 maart 

Dit keer reed alleen Jan Mertens met ons mee. Het beloofde een mooie zonnige dag te worden. Het 
eerste deel van de route voerde ons via grotere wegen Granada uit, daarna werd het bergachtiger en 
bochtiger. De temperatuur was met plm 17 graden Celsius zeer aangenaam en we ruimden tijd in om 
onderweg de nodige foto’s te maken van het mooie landschap. Op de hogere toppen van de Sierra 
Nevada lag veel sneeuw en dat leverde prachtige vergezichten op. Onderweg naar Polopos kreeg 
Adriaan als voorrijder te maken met een wild zwijn (everzwijn volgens Adriaan) dat door een wolf ( 
achterna gezeten werd en vlak voor zijn motor plotseling de weg overstak. Het ging maar net goed. 
Dit was wederom een bevestiging dat een ongeluk in een klein hoekje zit. 



 

 

 

 

Foto:. Pauze onderweg bij Polopos 

 

 

Bij een café in de afdaling naar Polopos was een gedeelte van onze groep neergestreken op een 
terras; goed voorbeeld, doet goed volgen. Dus wij streken hier ook neer en deden ons op het terras 
tegoed aan brood met kaas en serveza cin alcohol. Daarna vervolgden we de route door de bergen, 
prachtige wegen, mooi weer, heerlijk sturen, wat wil een motormuis nog meer?! In een ouderwetse 
herberg hebben we de lunch gebruikt bestaande uit een kleine salade. 

Weer opgestapt kregen we nog veel, veel meer bochten voor onze kiezen. De hele dag hebben we de 
route perfect gevolgd, maar vlak voor onze eindbestemming (Almeria) ging het toch nog fout. We 
namen een verkeerde afslag en kwamen op de grote weg terecht, terwijl de route via de parallelweg 
ging. Achteraf bleek het geen slechte keuze te zijn geweest, want we kwamen op hetzelfde punt uit 
en waren vrij snel bij het POI (point of interest), de haven van Almeria. Hier bezichtigden we een 
industrieel monument: een door de Engelsen in 1902 gebouwd overslagstation voor ertsen. Na de 
nodige foto’s te hebben genomen en te hebben gesproken met een Marokkaanse Hagenees, gingen 
we naar ons hotel (Hotel Elba) en parkeerden de motoren in de parkeerkelder.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto: Industrieel monument in de haven van Almeria 

 

 

Dag 5: Donderdag 20 maart 

Jan Mertens ging weer een dagje met ons op pad. De eerste actie bestond uit het tanken van de 
motoren. De prijs was vooroorlogs nl. € 1,299 per liter. Daarna reden we Almeria uit over 
voornamelijk grotere wegen door een heel apart landschap: zandkleurige rotsen zonder enige vorm 
van begroeiing. Het leek alsof we met onze motoren op de maan reden. Prachtig gewoon, maar je 



kon eigenlijk nergens fatsoenlijk stoppen, zodat we geen foto’s konden maken. Achteraf toch 
jammer, maar helaas.  

Waar we wel konden stoppen, deden we dat ook en maakten de nodige foto’s. De route voerde ons 
langs Fort Bravo, waar we van de route afgingen om dit fake- western- dorpje te bezoeken. Dit is een 
toeristische trekpleister; hier zijn beroemde Westerns opgenomen zoals Once Upon a Time in the 
West. 

Foto: Fort Bravo als decor voor Westerns 

 

Na weer opgestapt te zijn, ging het ergens fout in de communicatie waardoor ik de route in mijn 
eentje heb vervolgd en Adriaan met alleen Jan verderging. Dat vormde geen probleem, want de 
routes zaten goed in het navigatiesysteem van Adriaan en mij. Ik dacht dat Adriaan en Jan achter mij 
op de route zaten, deed het rustig aan en maakte onderweg diverse stops en foto’s. Daarbij  
ontmoette ik een Duitser die ook alleen reed en ook op een GS 1300. Hij verbleef 8 maanden in 



Spanje in een huurhuis; het was een gezellige gast met de naam Herbert Wilhelm. Het leverde een 
onverwachte en leuke ontmoeting op. Herbert stelde er bijzonder belang in op mijn motor te zitten; 
ik vond dat vreemd aangezien hij precies dezelfde motor had alleen dan een witte. De verklaring 
bleek snel daarnaar. Hij had zulke lange benen dat hij met zijn scheenbenen tegen de valbeugels zat 
en dat is op hobbelige wegen niet bepaald fijn. Mijn valbeugels zijn van het merk Bos en strekken aan 
de achterkant niet verder dan de cilinders, waardoor deze niet in de weg zitten bij hele lange rijders. 
Pluspuntje dus voor BOS-valbeugels.  

Foto 7  Uitzicht vanaf plateau met op de voorgrond 1300 GS  met de veel geroemde BOS-valbeugels   

 

Adriaan en Jan dachten dat ik vόόr hen uitreed, dus die zetten de sokken erin en het gas erop. Dit 
resulteerde erin dat zij om plm 14:45 uur al terug in het hotel waren, de motoren afgetankt en wel. Ik 
arriveerde ongeveer anderhalf uur later. Iedereen had lekker de tijd om even te douchen, omkleden 
en familie en vrienden te appen, voordat we om 19:30 uur aan tafel gingen voor het diner. 

Dag 6: Vrijdag 21 maart 

Deze dag hebben Adriaan en ik we weer eens samen en lekker relaxed gereden met Adriaan 
voornamelijk als voorrijder. Wat is de Sierra Nevada toch een prachtig gebied en zeker geldt dit voor 
motorrijden! In de verte zagen we op de bergen veel sneeuw liggen; we maakten onderweg de 
nodige foto’s en kwamen steeds dichterbij, waarbij de temperatuur navenant daalde tot 9 graden 
Celcius.  

 

Op een plateau kwamen we langs een hoogte waarop een Moorse burcht was gebouwd.  



Foto: Moorse burcht  

 

 

Foto: Sneeuw op de bergtoppen 

 

 

 

Toen het tijd werd voor een lunchpauze bezochten we een lokale gelegenheid, waar men echter 
geen woord Engels sprak. Aan de bar zaten Spaanse jongelui een broodje te eten dat er lekker uitzag. 
Wij bestelden met hand- en vingergebaren voor ons hetzelfde, alsmede de gebruikelijke serveza cin 
alcohol om ook  de vochthuishouding enigszins op peil te houden. Het bleken inderdaad erg lekkere 
broodjes te zijn, rijk belegd met lamsvlees en gesmolten kaas. We hadden geen idee van de prijs en 
waren verrast dat het in totaal slechts € 8,80 kostte. Met een gul gebaar maakte Adriaan er €10 van, 
de Spanjaarden verbijsterd achterlatend! 

 

 



Foto: Het magische duo  

   

Het bord heeft niks te maken met een oproep tot natuurbehoud, maar betekent Snelweg netwerk 
van Andalusië.  

Wel voldaan zetten we daarop de reis voort door de Sierra met mij als voorrijder. We stopten hier en 
daar voor het maken van foto’s en/of een sanitaire stop. Op 48 km voor het eindpunt crashte de 
navigatie van mij en moest Adriaan het laatste deel van de route voor zijn rekening nemen. Via 
voornamelijk grotere wegen bereikten we het ons welbekende hotel in Antequera (zie dag 1). 

Dag 7: Zaterdag 22 maart 

Vandaag de laatste rit. Gepland stond  een rondreis van 290 km langs Marbella en via Ronda terug 
naar Antequera. Het weer was slecht voorspeld, maar bleek alleszins mee te vallen. Het was 



wederom een prachtige route met overwegend goede wegen. Marbella is wel een andere stad dan 
we tot nu toe hadden gezien: een mondaine badplaats met prachtige (land)huizen, diverse 
schitterende golfresorts en een boulevard met de nodige grandeur. Adriaan vond het tijd worden 
voor de lunch en dus zochten en vonden we snel een eetgelegenheid. We bestelden een Cesar- en 
een Tonijnsalade met de gebruikelijke serveza. Ik had de Tonijnsalade besteld, maar die werd door 
Adriaan opgegeten. Hij vond hem erg lekker. Van je maat moet je het hebben!  De prijs overtrof onze 
verwachting; we moesten € 42 aftikken. Een serveza was elders soms bij de prijs inbegrepen, maar 
kostte hier € 5 de neus!  Deze Hollandse prijzen waren we inmiddels al helemaal ontwend. A fijn, na 
de schade te hebben afgehandeld, kregen we nog een tegenslag te verwerken. De weg naar Ronda 
bleek vanwege het eerdere, bizar slechte weer met overstromingen e.d. compleet te zijn afgesloten. 
Ons werd door de groepscommandant geadviseerd een omweg te maken naar El Burga, teneinde 
daar de route weer op te pakken. De Garmin XT van Adriaan kon dit duidelijk niet aan en raakte 
compleet van slag. Daarop deed ik een beroep op de BMW Navigatie App die zijn hand hiervoor niet 
omdraaide en ons vervolgens feilloos naar El Burga leidde via prachtige, grotere wegen. Puntje voor 
de BMW App! 

Foto: Romeins viaduct 

 

 

In El Burga was de Garmin XT van Adriaan weer tot bezinning gekomen, en ik startte de route op de 
BMW Navigatie App weer op en ook dat ging wonderwel goed. A fijn, de beide neuzen stonden dus 
weer de goede kant op. Onderweg werd nog wel een keer gestopt om de regenjassen weer aan te 
trekken, maar per saldo viel het met de regen erg mee. Een groot deel van de terugweg betrof nogal 
ruw asfalt, waarop voorzichtig koersen de verstandigste optie leek. Na de nodige steile afdalingen 
van heuvels en een flink stuk grotere wegen, bereikten we op tijd ons hotel in Antequera. Dat was 
erg fijn, want daarmee was er tijd om ons voor te bereiken op het inleveren van de bagage en het 
klaarmaken van de motoren voor het transport naar MOFRA in Rijen.  

Foto:  

Daarmee kwam in feite een eind aan onze motortrip naar Spanje, de vliegreis terug naar Schiphol 
niet meegerekend. Het was weer een hele leuke ervaring en we kijken terug op een fantastische 
tour.  

 



Dag 8: Zondag 23 maart 

Vanmorgen 6.15 uur opgestaan, koffer ingepakt en klaargezet voor transport terug. Worden om 9.00 
uur opgehaald. Vanmorgen flinke regen  in Antequera. Zelfs nog een ontbijt en broodje met Serrano 
ham mee voor onderweg. Met bus om 7.30 uur transfer naar Malaga. Inchecken en wachten op 
vliegtuig bij de gate. Instappen en opstijgen... dachten we. Start werd even afgebroken omdat ander 
vliegtuig een doorstart maakte. En nog een keer proberen. Goede vlucht, beetje lezen en pitten. Van 
de kust van Zeeland nog mooie foto's genomen. 

Foto: Neeltje Jans vanuit de lucht 

 

 

 

Wiebo de Boer, mei 2025 


