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BMW Motorclub Roosendaal heeft als doelstelling het rijplezier op een BMW motorfiets te verhogen.  
Hiervoor organiseert de club regelmatig toertochten en andere evenementen. 
De club is opgericht op 11 nov. 1989. 
Nr. Kamer van Koophandel:        V283764 
 
Voorzitter :     
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Secretaris:    
Frank Heerkens      0165-554631 
Flintdijk 160,4706JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      06-46613544 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen                    06-51980960 
 
 
Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender  
 
Redactie clubblad: 
Ton Gorissen         06-51980960 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Gerard Kranendonk      06-39597322 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
 



 

 
 

 
BMW Motorclub 
Roosendaal 

  

 
 April 2024 
 

Beste leden, 

April doet wat hij wil en maart roert zijn staart.  

Oude volkswijsheden waar vaak een kern van waarheid in zit. Ook afgelopen maand was het weer 

weer wisselvallig. Van wintervoering erin en regenpak aan tot wintervoering eruit en alleen met T-

shirt onder de motorjas aan gereden. Benieuwd wat april gaat doen en dan zeker het Paasweekend 

(het jaarlijkse internationale GS treffen, dit jaar weer bij het kasteel van Widooie, Tongeren) en 

natuurlijk onze open Tullepetaonerit op 7 april. Ton en ik hebben hem nog een tweede keer gereden 

en Ton heeft enkele aanpassingen al doorgevoerd. Op de vorige clubavond begreep ik dat er wel 

leden waren die de rit zaterdag 6 april voor een laatste keer wilden controleren. Dank daarvoor! 

Ook graag de flyer doorsturen aan al jullie motorrijdende vrienden, kennissen en familie. 

 

Een andere activiteit die er aan zit te komen, is ons bezoek/excursie aan de luchtmachtbasis 

Vreedepeel op 6 juni.  

Deze dag wordt jullie door onze club aangeboden. Dit in het kader van ons 35-jarig bestaan.  

Verdere info te lezen in het clubblad . 

Daar dit een militaire basis is, zit er een soort van aanmeldprocedure aan: Wil je mee, eventueel 

met duo, laat dit weten aan Frank Heerkens, uiterste datum 25 april. Daarna mailt  Frank alle 

aanmeldingen naar Vreedepeel en van hen krijg je dan bericht om je verdere gegevens aan te 

leveren, inclusief kopie identiteitsbewijs. 

Dit was het voor nu. Ik ga mijn tentje inpakken en wat warme kleren en vrijdag tm maandag 

motorrijden, kamperen, kampvuur en wat al nog meer.  

Vrolijke Pasen en tot 3 april.  

 

Enne, vergeet de zomertijd niet!!         Piet 

 

 
 



 

 

Algarve Portugal 17-23 Maart 2024 
 

17 Maart 
 
Nog op tijd ingeschreven bij Horizon motorreizen voor een groepsreis naar de 
Algarve. 
De geplande vlucht was 18 Maart  om 7.00 s morgens vanaf Welschap 
(Eindhoven), dus een nachtje bijgeboekt in Hotel Tulip Inn op de luchthaven.  
Hoefde ik niet midden in de nacht op te staan om me weg te laten weg brengen. 

18 Maart.  

De reisbegeleider had afgesproken om rond  5.30 te 
verzamelen voor de ruimbagage drop off. Na een 
moeizame safetycontrole, ontbijtje genuttigd en aan 
boord gegaan van de 737.  Rond 10.00 stonden we 

al bij Hertz 
motor 
verhuur in 
Faro, om de 
R 1250 
GSsen  in 
ontvangst te 

nemen. Nadat we de bagage 
overgeladen hadden in de GS koffers, 
de GPS op het stuur gemonteerd, 
konden we aan de eerste dagrit 
beginnen. Beetje bewolkt maar prima 
temperatuur om te rijden. Mooi route 
van ca 250km naar ons Hotel in de 
plaats Armação de Pêra. Een groot 
typisch middellandse zee strandvakantie hotel met een groot zwembad en een groot 
aantal ligbedden. Die waren natuurlijk nu niet bezet vanwege het nog vroege voorjaar en 
dus het gebrek aan hotelgasten in deze periode. 

 19 Maart 
Vandaag een rit van 315 km naar de westkust.  Gisteren waren er al wat groepjes 
gevormd onder de 12 deelnemers en deze vertrokken achtereenvolgens na het 
uitgebreide ontbijtbuffet.  

 



 

 

 
De wegen waren over het algemeen goed. Met in deze 
periode van het jaar heel weinig verkeer . We konden 
en dat gold ook voor de rest van de dagen zeer vlot 
doorrijden zonder oponthoud  door ander verkeer. De 
omgeving en begroeiing was typisch  mediterraan maar 
wel Hollands groen gekleurd door de vele regenval van 
de afgelopen maanden in zuid Portugal. De route ging 
via het nationaal park van Costa Vincentina waar een 
aantal schitterende stranden te vinden zijn aan de 
Atlantische oceaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 Maart 

 
Vandaag het binnenland in met een berg stuurwerk op 
de mooie heuvelwegen. Afgewisseld bos en wat opener 
vlaktes. Opvallend waren de vele broedende en nog 
nestenbouwende ooievaars in het landschap. 
De foto’s spreken voor zich.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

21 maart 

De weersvoorspelling voor de dag zag er niet zo goed uit. Redelijk droog ‘s morgens tot een uur 
of twaalf, daarna regen. De geplande route bestond uit twee delen:  de eerste helft langs de 
zuidkust naar het meest westelijke stukje Europa,. De CABO SAO VICENTE. Het tweede deel 
het binnenland in langs de berg met uitzichtpunt “Miradouro” We kozen ervoor om deel twee te 
doen en dan terug, hopelijk voor de regen, naar het hotel. De weg naar de top was een mooi 
smal weggetje met krappe haarspeldbochten, de weg terug breed en continue meanderend. Op 
tijd terug we waren wel nat , maar niet doorweekt. In tegenstelling tot het voorspelde buiig 
scenario, was de middag toch redelijk droog. De strandwandeling maakte veel goed.  

 

22 en 23 Maart 

Het belooft een mooie dag te worden vandaag. We gaan weer terug naar Faro voor een laatste 
overnachting nabij de luchthaven. Een route vol bochten en bossen. 

 

 



 

 

en dan voor je het 
weet zit het er weer 
op. Een laatste 
overnachting in het 
airport hotel. Deze 
avond nog een laatste 
gezamenlijk diner. 
 
Het vliegtuig vertrok 
om 9.00, dus weer op 
tijd uit de veren.  
Om 7.00 het eerste 
ontbijt en om 7.30 mee 
dun uubur naor het 
vliegveld. Om 11.30 
waren we geland op 
Schiphol 
 

 

Al bij al een mooie 
trip bedoeld om het 
natte lenteweer eens 
een beetje te 
ontwijken, echter dat 
is niet  helemaal 
gelukt. Maar wel een 
geslaagd weekje 
gehad 
 
Ton 



 

 

 
 
Info excursie Vredepeel 
 
Op deze basis zit een motorclub (Missile riders) van defensie, met leden die aan defensie zijn 
verbonden. 
Het programma bestaat uit een ontvangst met koffie, thee en/of frisdrank. 
Daarna met de motoren over de start en landingsbanen naar hun museum, waar gedurende ca. 
2 uur uitleg wordt gegeven over het ontstaan en geschiedenis van de luchtmobiele brigade, 
vanaf de eerste luchtballon tot en met het moment van vandaag. Aansluitend hierop nogmaals 
met de motoren over het uitgestrekte terrein van de voormalige vliegbasis en afsluitend een 
zeer uitgebreide lunch. 


