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BMW Motorclub Roosendaal heeft als doelstelling het rijplezier op een BMW motorfiets te verhogen.  
Hiervoor organiseert de club regelmatig toertochten en andere evenementen. 
De club is opgericht op 11 nov. 1989. 
Nr. Kamer van Koophandel:        V283764 
 
Voorzitter :     
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Secretaris:    
Frank Heerkens      0165-554631 
Flintdijk 160,4706JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      06-46613544 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen                    06-51980960 
 
 
Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender  
 
Redactie clubblad: 
Ton Gorissen         06-51980960 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Gerard Kranendonk      06-39597322 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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Februari 2024 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  

We hebben al weer de nodige winterse buien en temperaturen achter de rug. Niet echt weer om 
motor te rijden, hoewel je tussen de buien door best nog wel een toertje kunt doen. Dat gaat 
echter niet als het glad is en er nog sneeuw ligt. Met name als het wel lijkt te gaan maar je op 
een plek komt waar de zon niet komt, kan het verraderlijk glad zijn. Het is dan ook een goede 
beslissing geweest om de snertrit niet door te laten gaan….Misschien even jammer voor 
Georgios die zo zijn best had gedaan om er een mooie route van te maken. Maar ja, zoals een 
oud motorspreekwoord zegt: ”Wat in de GPS zit, verzuurt niet” dus wellicht vinden we nog een 
andere datum waarop deze rit verreden kan worden. Desnoods gebruiken we hem in februari 
als midwintertocht. Vorig jaar was Georgios ook op pad tijdens de snertrit. Vond nog een 
fotootje in het archief. Was een ritje met 5 diehards, maar de eerlijkheid dwingt me te vertellen 
dat het weer toch wel iets beter was….. 
Verder kunnen we terugkijken op een, wederom, geslaagde nieuwjaarsreceptie. Ton, bedankt!! 
Voor mijn gevoel waren er iets minder vrouwen/ partners van de leden maar dat kan ik mis 
hebben. Johan was de grote 
overwinnaar en nam een prachtig 
tuin-ornament mee naar huis, 
wellicht als voor-beeld om naar toe 
te werken? (Werd besmuikt 
gevraagd…) 
Over Johan gesproken, bijna alle 
leden hebben hun contributie weer 
voldaan en mogen komend jaar 
genieten van de voordelen die een 
clublidmaatschap nu eenmaal heeft. 
Hoewel we het jaar rond rijden, 
begint het seizoen meestal pas echt 
als we de motorbeurs Utrecht 
bezocht hebben. Belooft dit jaar toch wat beter te worden dan vorig jaar. Is maar goed ook want 
de kritieken waren dusdanig dat het leek of de beurs op sterven na dood was. Eén klein slipje 
van de sluier kan ik oplichten: De Knalpot zal er niet staan dit jaar heb ik uit goed ingelichte 
kringen vernomen….. 
Vorige maand hadden we wel een clubblad maar daarin hebben we niet vermeld dat Dim erelid 
is geworden. Maken we bij deze goed!  
Verder wens ik ieder een fantastisch en gezond motorjaar en wellicht tot woensdag 7 februari. 
Ps.: de allitererende dichterlijke vrijheid was een bewuste keuze  dus mij niet gaan bellen ꩠꨶꩢꩣꩤꩡ 
Groeten, Piet.  



 

 

 

Op de clubavond van december 2023, kreeg Dim de oorkonde overhandigd, die   
hoord bij hetv erelidmaatschap van onze club. Dim is al vanaf  de oprichting, op  
11 november 1989 een trouw lid, die  als het even kon, geenclubavond oversloeg 
en ook een trouw meerijder was met onze ritten en clubweekends. Dit was ook 
een reden van de vergadering en het bestuur om hem erelid te maken. We hopen 
hem dan ook nog vaak op de clubavond te zien.  
 
 

  



 

 

Beste leden,  
 
Zoals jullie al in de mail van Frank hebben kunnen lezen eind vorig jaar is ons clublid André 
Schijvenaars plotseling overleden. 
Hij was pas sinds september lid maar was helemaal klaar voor vele fijne motorjaren.  
Zijn K 1200 gt had hij helemaal laten klaarmaken bij De Knalpot voor vele onbezorgde 
kilometers.  
De fluor accenten die hij erop aangebracht had, gaven de motor een prachtige toevoeging! 
Tijdens zijn eerste clubrit, onze buitenlandreis, heeft hij erg genoten van de ritten en de 
saamhorigheid en gezelligheid in de club. 
De volgende rit, onze pannenkoekenrit,was hij er , bijna uiteraard, ook weer bij. Daar is deze 
foto gemaakt.  
14 dagen later is hij ‘s nachts plotseling overleden, 61 jaar jong… 
 
  



 

 

 

 


